Liturgische schikking 3e zondag 40-dagentijd, 23 maart 2025, Winschoten
gemaakt door Janny Geertsema-Kieft

Kerntekst: ‘We schieten tekort’, Lucas 13

Hoe zit het met het lijden en het ongeluk en de onderdrukking, alles wat mensen overkomt? Is dat
straf op de zonde? Denken jullie dat? vraagt Jezus. Jezus geeft geen gemakkelijk antwoord op die
vraag. Hij zegt niet: die mensen waren onschuldig, net als jullie. Zijn antwoord is eerder: alle
mensen staan schuldig tegenover God, jullie net zo goed. We schieten tekort. Meteen daarop
vertelt Hij de gelijkenis van de vijgenboom die maar geen vrucht draagt. En het geduld van de
wijngaardenier: geef de vijgenboom een kans. God is genadig en geduldig. Intussen worden wij
opgeroepen tot inkeer/bekering en vruchtdragen. Het is niet onverschillig hoe wij kiezen en leven.

Vijg zonder vrucht
kale tak
met de belofte voor leven
geduldig wachten



